
Voor wie steek jij een kaarsje aan? 
 

Een kaars aansteken voor een overleden dierbare is voor steeds meer mensen een 
waardevol gebruik. Kaarslicht geeft licht en warmte en zijn positieve symbolen. 
Iedereen is van harte welkom om een kaarsje aan te steken voor een geliefde die zo gemist 
wordt. 
Op zaterdag 22 november is de Maartenskerk, aan de Voorstraat 39 in Kollum, ’s middags 

open van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
 
De kaarsjes zullen zondagmorgen 23 november opnieuw branden tijdens de eredienst 
waarin wordt stilgestaan bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de Oosterkerk om 
9.30 uur. Voorganger is ds. Feike Verboom uit Kampen. 
De dienst is te volgen via de website van PKN Kollum of www.kerkomroep.nl /Oosterkerk.   
En via het eigen YouTube kanaal van onze gemeente: Oosterkerk Kollum. 
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