Liturgie van de eeuwigheidszondag op zondag 23 november 2025 in de Oosterkerk te
Kollum

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. Feike Verboom
Organist: Tjebbe Hermanides
Lector: Jettie Teeninga

Lied vooraf: ‘Gebed van tijden van verdriet’ (Nederland Zingt)
Mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed

Votum en groet

Aansluitend zingen we ‘Klein Gloria’

Uitleg van het liturgische bloemstuk door Jettie

Het liturgische bloemstuk de ALFA en de OMEGA symboliseren het begin en het einde. Alles
was donker in het begin, God schiep het licht en het leven. God gaf ons Jezus Christus, Licht
voor de wereld. We mogen als gelovigen ons geborgen weten in dit Licht. De ALFA is het
paarse verdriet de donkerte, de OMEGA is wit, dit alles verbonden door de groene klimop als
teken van trouw.

Zingen: Ps. 121: 1 en 2 (Liedboek) Ik sla mijn ogen op en zie

Als een belijdenis lezen we Romeinen 14 : 7 — 12 door ds. Verboom
Zingen: Lied 641 : 1 en 4 (Liedboek) Jezus leeft en ik met Hem
Kindermoment en kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Gebed om een goede dienst

Schriftlezing: Micha 7 : 14 — 20 door Jettie

Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde, die eenzaam leeft in het woud, omringd
door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer.

Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat Ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.

De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de
hand op de mond. 17Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de
grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze
zullen U vrezen!

Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont U hun uw trouw. 190pnieuw zult U zich over
ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de
zee. 20U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan
onze voorouders, in de dagen van weleer.

Zingen: Ps. 139 : 1 en 8 (Liedboek) Heer die mij ziet zoals ik ben

Verkondiging



Zingen: ‘Ik zal er zijn’ van Sela
Tijdens het lied komen de kinderen terug in de kerk

Wij gedenken

Gedicht voorgelezen door Jeannette

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,

voor wie zij waren voor ons

en voor de wereld.

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Mens waren zij, te midden van ons.

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten

in de eeuwige liefde van God,

begin en einde, dragende grond,

God die de tranen droogt en leven geeft.

Wij noemen hun namen, vanuit het geloof dat zij gekend zijn bij God en steken voor
ieder van hen een kaars aan:

2024
28 november Herre Visser 84 jaar
16 december Reinder Hoekstra 87 jaar
20 december Maarten Jan de Jong 78 jaar
2025
01 januari Duifke de Haan-Kootstra 98 jaar
03 januari Tjitse van der Heide 95 jaar
08 januari Beate Foske Augusta Velda-Bos 91 jaar
23 januari Etje Hamersma- Overzet 93 jaar
24 januari Jeltje Tadema- Algra 97 jaar
27 januari Thies Henstra 66 jaar
04 februari Hiltie Merkus- van der Wal 91 jaar
Zingen Lied 598 Kom as it tsjuster is 2 x

mei fjoer dat us nacht

ferljochtet

en dat bliuwt

fjoer dat altiid bliuwt
14 februari Marinus Valkema 73 jaar
25 februari Aafke Johanna Lyklama a Nijeholt- Kim 93 jaar
28 februari Ties Nauta 90 jaar
14 april Tjitske Dam- Adema 88 jaar
26 april Jannigje van Kammen 86 jaar
21 mei Saakje Antje Beerstra- Lourens 76 jaar
25 mei Wieger Bosgraaf 92 jaar
15 juni Hijlkje van der Ploeg- Bosch 92 jaar
19 juni Sense Egbert Hofstede 89 jaar
20 juni Gerrit Egberts 78 jaar

Zingen: Lied 598 Kom as it tsjuster is 2 X



mei fjoer dat us nacht
ferljochtet

en dat bliuwt

fjoer dat altiid bliuwt

24 juli Anja Mulder- Vroom 60 jaar
21 augustus Sjieuwke de Boer- van Kammen 84 jaar
26 augustus Tjerkje Leistra 93 jaar
02 september Sjoerd Hoekstra 68 jaar
16 september Grietje Zuidersma- Winius 91 jaar
19 oktober Jakob Kingma 80 jaar
27 oktober Afie Klaver- van der Bij 75 jaar
30 oktober Aldert de Jong 91 jaar
Zingen: Lied 598 Kom as it tsjuster is 2x

mei fjoer dat us nacht

ferljochtet

en dat bliuwt

fjoer dat altiid bliuwt

Op deze laatste zondag van het kerkelijk denken wij aan hem of haar die wij niet met name
hebben genoemd, maar wie één van ons verbonden was, en aan degenen die al langer
geleden gestorven zijn, maar op dit moment in onze herinneringen zijn en aan allen die
gestorven zijn waar ook ter wereld.
Een kaars wordt aangestoken

Nimmen wit wat libben is

Allinnich dat it jan is

En dat fan dizze heimenis

God it begjin en de ein is
We zingen we: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
Dankgebed en voorbeden en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Kinderen kunnen opgehaald worden uit het oppasruimte
Zingen: ‘U zij de glorie’
Mededeling voor de zegen uitspreken door ds. Verboom
Na afloop van de dienst wordt er gelegenheid gegeven om foto’s te maken en mogen de

nabestaanden daarna het gedenksteentje meenemen naar huis.

Zegen



