Orde van dienst voor Goede Vrijdag
Liturgische kleur is paars
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Beamer: Peter Kremer
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Diaken: Jeanette van der Veen
Voorganger: Sybrand van Dijk
Lector: Marchien Douma

geen muziek vooraf
geen mededelingen
In stilte komen we de kerk binnen

Kerkenraad en predikant komen binnen

Allen gaan staan en zingen Psalm 22: 1, 2

Allen gaan zitten

Uitleg van het liturgisch bloemstuk



Psalm 31 in wisselspraak

V: Bij u, ENE, schuil ik

Maak mij nooit te schande

Bevrijd mij en doe mij recht

Allen; HOOR M|J

HAAST U MlJ TE HELPEN,

WEES VOOR M|J EEN BESCHUTTENDE ROTS, EEN TOEVLUCHT
EEN VESTING DIE MlJ REDDING BIEDT

V: U bent mijn rots, mijn vesting

U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
Mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen
U bent mijn toevlucht.

A: IN UW HAND LEG IK MIJN LEVEN

ENE, TROUWE GOD, U VERLOST MlJ.

V: Wie armzalige goden vereren - ik haat ze

Ik vertrouw op de ENE.

A: IK ZAL MlJ VERBLIUDEN, JUICHEN OVER UW TROUW
WANT U ZIET MUN ELLENDE

U KENT DE NOOD VAN MUN ZIEL

V: U laat niet toe dat de vijand mij insluit

U geeft mijn voeten de ruimte

A: AMEN

Drempelgebed

Eerste Schriftlezing: Exodus 12:31 en 37-42
Voor de lector

Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn
volk weg,’ zei hij, ‘u en alle Israélieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u
hebt gevraagd. De Israélieten trokken te voet van Ramesees naar Sukkot; hun
aantal bedroeg ongeveer zeshonderdduizend, vrouwen en kinderen niet
meegerekend, terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei
herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudden schapen, geiten en
runderen mee. Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen bakten



ze ongedesemde broden. Doordat ze uit EgQypte waren weggejaagd, was er
geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor andere proviand te
zorgen.

Vierhonderddertig jaar hadden de Israélieten in Egypte gewoond; na precies
vierhonderddertig jaar - geen dag eerder of later - trok het volk van de HEER,
in groepen geordend, uit Egypte weg. Die nacht waakte de HEER om hen uit
Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israélieten nog altijd in deze nacht
ter ere van de HEER, elke generatie opnieuw.

Zingen: Psalm 91 vers 1 en 2

Het lijdensverhaal van Onze Heer: Johannes 18:1-19.30

Johannes 18: 1-14

Zingen lied 582: 1
Door wat voor grote eenzaamheden

Johannes 18: 15-27

Zingen lied 582: 2, 3
De laatste drie die hem behoorden

Johannes 18: 28 - 19:3

Zingen lied 582: 4
Wij kunnen wel met hem verwijlen

Johannes 19: 4-16

Orgelspel

Johannes 19: 17-30
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Stilte

Voorganger: Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas, Deus ibi est.

Allen zingen Ubi Caritas, lied 568a (5x)

BEKLAG VAN GOD

V: Mensen van mij wat heb ik jullie aangedaan, of waarmee heb ik jullie
bedroefd? Antwoord mij. Ik heb de aarde voor de dag geroepen, maar van
mijn tuin hebben jullie een wildernis gemaakt. Hagios ho Theos, Sanctus
Deus, Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons.

Zingen: Kyrié Eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de
dood vandaan. (Lied 547 ‘Met de boom des levens’)

V: Mensen van mij, Ik heb mij laten zien als jullie bevrijder, maar tallozen
worden getergd door tiranniek geweld. Heilige onsterfelijke God, ontferm U
over ons.

Zingen: Kyrié Eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de
dood vandaan. (Lied 547)

V: Mensen van mij, Ik heb het brood voor elke dag gegeven, maar
onverzadigd sterven mensen op mijn akker. Mijn volk wat heb ik jullie
aangedaan of waarmee heb ik jullie bedroefd? Antwoord mij. Heilige
onsterfelijke God, ontferm U over ons.

Zingen: Kyrié Eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de
dood vandaan. (Lied 547)

V: Mensen van mij, Ik heb mijn woord van liefde aan jullie gegeven, maar
overal vinden afgoden gehoor. Heilige onsterfelijke God, ontferm u over ons.

Zingen: Kyrié Eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de
dood vandaan. (Lied 547)



V: Mensen van mij, Wat had ik nog meer voor jullie moeten doen? Ik zond
mijn eigen zoon, mijn beeld, mijn geliefde, maar jullie doden hem tot op
vandaag in de minsten der mensen. Heilige onsterfelijke God, ontferm U over
ons.

Zingen: Kyrié Eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de
dood vandaan. (Lied 547)

V: Mensen van mij, wat heb ik jullie aangedaan, of waarmee heb ik jullie
bedroefd? Antwoord Mij!

Zingen lied 859: 1, 4
Schuldig staan wij voor u, Heer

De gebeden van de Goede Vrijdag

Zingen: lied 592
Stil ligt de tuin rondom het witte graf

Lezen Johannes 19: 38 - 42

In stilte verlaten we de kerk.



