
Liturgisch bloemstuk op de vierde zondag van advent 

Protestantse gemeente van Kollum, 24 december 2017 

 

Thema: ‘Een boek vol verwachting’ 

 

Op deze vierde zondag van de advent horen we hoe Jesaja oproept om 

ruim baan te maken voor de liefde van God, de stenen te verwijderen en Zijn 

weg te gaan die vruchten van gerechtigheid zal brengen. 

Deze vruchten worden in het bloemstuk weergegeven door de tros druiven 

en tarwe.  

Als uitverkoren volk wordt Israël door Jesaja vergeleken met een wijnstok. Ook 

Jezus wordt de Ware Wijnstok genoemd. Tarwe wordt gebruikt om brood van 

te bakken, het dagelijkse voedsel. In de Bijbel is Christus het beeld van het 

levende brood! 

 

De witte lelie in de blauwe vaas verwijst naar Maria. Zij krijgt vandaag te 

horen dat zij draagster zal worden van de Mensenzoon. 

 

 

 

 
 

 

 


