
Liturgisch bloemstuk op de tweede zondag van advent 

Protestantse gemeente van Kollum, 9 december 2018 

 

Thema: ‘Een nieuw begin’ Lucas 3:1-6 

 

In dit bloemstuk is met vormen, kleuren en bloemen verbeeld waar we het 

vandaag over hebben. Je ziet bijvoorbeeld een ronde krans, die het steeds 

doorgaande leven voorstelt. En uit die krans komen lange linten, die stellen 

de paden voor die wij kiezen. Soms is ons pad hobbelig en krom of heeft 

diepe dalen of hoge bergen. We lezen vandaag dat Johannes de Doper 

aankondigt dat God ons door de geboorte van Jezus van die moeilijke 

kronkels komt redden en dat onze paden dan rechte paden kunnen worden.  

Als bloemen zie je onder andere witte fresia’s, die uitbeelden hoe wij er op 

mogen vertrouwen dat God dit met Kerst écht gaat laten gebeuren. De 

grote bloemen zijn lelies, die met hun bijna doorzichtig wit de onschuld van 

het kleine Kind laten zien. Je ziet ook de woestijn uitgebeeld in écht 

Sinaïwoestijn-zand en een plantje wat in de woestijn kan leven, omdat het 

maar heel weinig water nodig heeft, het heet ‘huislook’.  

Onder het bloemstuk maakt het paarse kleed dat het een rustig geheel is, 

zonder teveel versiersels. Dan zijn er nog de kaarsen. Elke week wordt het een 

beetje lichter, want we steken één kaars meer aan. Tót we overspoeld 

worden door het licht van het Kerstkind. 

 

Maak in deze tijd van Advent 

je kromme wegen recht. 

Je weerstand naar de ander, laat het los. 

Kloven en bergen van je leven: 

maak de weg vrij, 

ruim baan voor de Heer. 

 

Lex Boot 

 

                                  
 


